ONTMOETING

SAMEN KERK - DICHTBLJ JOU

De werkgroep Ontmoeting wil mensen in Halle en
Varsseveld ondersteunen hun eigen plannen te realiseren.
Informatie en contact: predikanten en kerkelijk werker,

zie pagina 'Contact.

ACTIVITEITEN
NOVEMBER 2025
T/M JANUARI 2026

Levende Adventskalender 2025:
Gastadressen gezocht !

In 2022 is de Protestantse gemeente Varsseveld
gestart met de Levende Adventskalender.

In 2023 is de Protestantse gemeente Halle
aangehaakt en sinds vorig jaar doen de
Christengemeente de Wingerd, de Laurentius
geloofsgemeenschap Varsseveld en de
Vrijzinnigen Varsseveld mee met dit initiatief.

De Levende Adventskalender wat is dat eigenlijk?
In de Adventsperiode (van 30 november t/m 24
december) is er iedere dag de mogelijkheid voor
u om bij een gastadres een kopje koffie te
drinken en elkaar te ontmoeten in huiselijke
kring. Dit kan zijn op een ochtend (10.00 -11.30)
of op een middag (14.30-16.00). Gasten hoeven
zich niet aan te melden. ledereen kan spontaan
op bezoek gaan. Er is geen programma of thema.
De gesprekken gaan zoals ze gaan.

Spreekt dit u aan? ledereen kan meedoen als
gast. Als u liever niet alleen gaat dan vraag gerust
een bekende mee. Wilt u zelf gastadres zijn? Dan
kunt u zich hiervoor opgeven via de mail of
telefoon. Zie onderstaand de gegevens van de
werkgroep. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 3
november a.s.

Als het schema van gastadressen klaar is dan
worden deze gegevens eind november
gepubliceerd op de websites van de
deelnemende kerken en in Dubbelspoor. Zo kunt
u zien waar en wanneer er koffie kan worden

gedronken. Doet u ook mee? U bent van harte
welkom!

Werkgroep Levende Adventskalender:

Annie Westerveld en Annet Wisselink
(0315-617539 / a.wisselink@hotmail.com)

Vrouwen-50+-groep

De Vrouwen-50+-groep is een gespreksgroep
over levens- en geloofsvragen. Dit seizoen gaan
we in gesprek aan de hand van afbeeldingen van
bijbelse vrouwen en mannen. Met behulp van de
beamer bekijken we verschillende afbeeldingen
en gaan daarover in gesprek. Hoe worden deze
mensen afgebeeld in de kunst en in bv.
illustraties in kinderbijbels? Wat is hun eigen
(bijbel-)verhaal? Wat zouden we die

bijbelse personen willen vragen, als dat kon?
Herkennen we onze eigen ervaringen

in hun verhaal?

We ontmoeten elkaar op de donderdagavonden
13 november, 15 januari (2026), 12 februarien 12
maart, steeds van 19.30 tot 21.30 uur in de
consistorie van de Keurhorsterkerk. Weet u van
harte welkom om mee te doen. Mocht u vragen
hebben, neem dan contact op met ds. Hennie
Marsman.




Open Deur bijeenkomsten

Elke eerste (of tweede) woensdag in de maand
staat de Agora van het Borchuus van 10.00 tot
11.30 uur open voor iedereen die in is voor
ontmoeting, een gesprek over van alles en nog
wat. Over alledaagse dingen, maar we schuwen
de diepte niet. De data zijn: 12 november en 3
december. ledereen is van harte welkom!

Leerhuis Kerk & Israél

In het Leerhuis Kerk & Israél buigen we ons dit
seizoen over verhalen van Abraham. We komen
bij elkaar op de volgende woensdagochtenden:
19 november, 17 december, 18 februari (2026)
en 25 maart, van 10.00 tot 11.30 uurin de
Keurhorsterkerk.

Voorbereiding is niet nodig, je eigen Bijbel
meenemen is wel handig. U bent van harte
welkom om mee te doen. Mocht u vragen
hebben, neem dan contact op met ds. Hennie
Marsman.

Gesprekskring Belijdenis doen

(voor jongeren vanaf ca. 18 jaar)

De gesprekskring ‘Belijdenis doen’ draait
inmiddels al een paar maanden. De groep
begon met twee deelnemers, maar inmiddels zijn
we met vijf. Heb je belangstelling om aan deze
gesprekskring mee te doen? Wil je graag in
gesprek gaan over je geloof en je vragen
daaromtrent? Overweeg je misschien om
gedoopt te worden, of om belijdenis te doen?
Neem dan contact op met Frans Brandenburg of
ds. Hennie Marsman.

Nicea 325 - 1700 later.
Over de achtergronden van de

geloofsbelijdenis

Op 19 juni was het 1700 jaar geleden dat de
geloofsbelijdenis van Nicea werd vastgesteld. Het
concilie van Nicea was de eerste oecumenische
bijeenkomst van de christelijke Kerk. Kerkleiders
van over de hele toenmalige christelijke wereld
gingen met elkaar in gesprek over de vragen die
er leefden rondom het geloof. Ze deden dat
vanuit de intentie om de eenheid van de kerk te
zoeken. De belangrijkste vraag die toen speelde,
was: Wie is Jezus Christus. En met name: Wat is
zijn relatie tot God de Vader?

Dit najaar bieden Frans Brandenburg en Hennie
Marsman drie avonden aan, waarop we ingaan
op de achtergronden van de geloofsbelijdenis
van Nicea. Op de eerste avond kwam de vraag
‘Wie is Jezus Christus?’ aan de orde. Waar ging de
discussie in 325 over? We spraken over onze
eigen beelden van Jezus.

Op de tweede en de derde avond duiken we wat
dieper in het thema. Wat is eigenlijk een
geloofsbelijdenis? We kijken naar verschillende
teksten uit de geschiedenis van de kerk en ook
naar moderne geloofsbelijdenissen. En als we zelf
een hedendaagse geloofsbelijdenis zouden
schrijven, wat zou daarin dan niet mogen
ontbreken?

We komen bij elkaar op 24 november (derde
avond), van 19.30 tot ca. 21.00 uur in het
Borchuus. Opgave vooraf is niet verplicht, maar
voor ons wel prettig i.v.m. de voorbereiding.
Opgeven kan bij Frans Brandenburg of Hennie
Marsman.




